
 

 

 

 

  

 

 

NIEUWSBRIEF - 2025 -   WEEK 14 

 

Bij de zondag – 5e zondag 40-dagen tijd 

Jezus vertelt over een 

wijnbouwer die op reis gaat en 

de wijngaard verpacht. Over de 

pachters, die de opbrengst 

voor zichzelf houden en de 

knechten mishandelen. 

Uiteindelijk doden ze de zoon, 

de erfgenaam. Wat zal de 

eigenaar doen? De 

wijnbouwers doden en de 

wijngaard aan iemand anders 

geven? ‘Dat nooit’, roepen de 

mensen die kennelijk meteen 

begrijpen waar het over gaat: 

God die zijn volk loslaat. Het is 

kennelijk niet eenvoudig je toe 

te vertrouwen aam Jezus als de Zoon. Het is een struikelsteen. 

De farizeeën en schriftgeleerden snappen het onmiddellijk en 

willen Jezus grijpen (en dus precies doen wat de gelijkenis 

vertelt). Maar het is nog niet zo ver… Dit verhaal zet de 

mensheid niet in een mooi licht. We laten ons niet storen door 

God. Alles wat we zijn, hebben we aan Hem te danken. Geven 

we waar Hij recht op heeft? Alleen zó wordt ons leven nieuw. 

 

Schikking 

De hoeksteen, de rots die het fundament kan zijn, staat 

centraal in de schikking. Het kruis staat rechtop en de stenen, 

de hoekstenen, liggen eromheen. Tussen de stenen een 

bloeiende tak als verwijzing naar een nieuw leven. 

 

Het stenen fundament 

Is als vruchtbare grond 

Voor takken die vrucht gaan dragen 

 

 

1e collecte – Protestantse Kerk Missionair werk 

Met het landelijke event The Passion komt het paasverhaal bij 

miljoenen mensen in de huiskamer. Een missionaire kans! 

Daarom biedt de Protestantse Kerk rond de uitzending van 

The Passion diverse initiatieven aan. Kerken kunnen met een 

Passionpakket voor buurtbewoners een kijkavond organiseren 

en over de betekenis van Pasen doorpraten. 

 

 

 

 

Agenda 

 

Elke vrijdag – 10.00 uur - Stamtafel 

 

Collecte 

1e Protestantse Kerk Missionair werk 

(zie linkerkolom) 

2e collecte Kerk 

3e collecte Beheer Kerkelijke gebouwen 

 

Liturgie 

6 april 2025 –  Ds. Fini van Zoelen uit 

Hoogeveen 

Organist: Hendrik Snel 

 

Liederen en Schriftlezing:  

Aanvangslied: NLB 1005: 1, 2 - 5 

Bemoediging en groet 

Moment met jong en oud 

Gebed om ontferming 

Zingen: NLB 995: 1, 2 

Schriftlezing: Jesaja 58: 6 - 10 

Zingen: NLB 992: 1, 2, 3, 4 

Schriftlezing: Lucas 20: 9 – 19 

Zingen: NLB 333: 1 

Verkondiging 

Zingen NLB 344: 1, 2, 3 

In memoriam – zingen NLB 23b: 2, 3 

Dienst van gaven en gebeden 

Tijdens gebeden: NLB 368d: 1 

Slotlied: NLB 834: 1, 2, 3 

Zegen 

 

 

 

 

 

 

QR-codes collecten 

1e collecte 2e collecte 3e collecte                        

https://qrcode.ideal.nl/qr1.ideal.nl/9e457faa-9cba-4b9a-9add-ddd9bcb00b11
https://qrcode.ideal.nl/qr1.ideal.nl/f4fe915a-590e-467c-b8c5-0fa94799069e
https://qrcode.ideal.nl/qr1.ideal.nl/7055580c-9e45-429b-bbb0-fb066b3030b6


Stroopwafelactie 2025 

Van 5 april t/m 11 april wordt weer de jaarlijkse 

stroopwafelactie gehouden. Dit is een gezamenlijke actie van 

de 3 kerken in ons dorp.  

Door stroopwafels te kopen ondersteunt u een vakantieweek 

voor mensen met een lichamelijke beperking. Deze mensen 

komen uit onze regio. We hopen dan ook weer veel 

stroopwafels te verkopen.  

Verkopers en kopers:  alvast hartelijk dank voor uw 

medewerking! 

Petra Petter, Cecile Keep, Clara van Dijk, Greetje Schaap en 

Ingrid Meinema 

 
P.S. Als u de stroopwafelverkoper gemist hebt, dan mag u ons 

altijd bellen! 

Petra Petter 06-55576641, Cecile Keep 06-28988801 of Ingrid 

Meinema 06-53730620 

 

 

‘Challenge’ op weg naar Pasen 

Op weg naar Pasen pakken we 

iedere week in de kerk ´een 

challenge´ uit de pot: een uitdaging, 

een opdrachtje voor de week om 

extra bewust deze tijd naar Pasen 

mee te maken. We doen iets, of laten 

juist iets, zoals bidden voor vrede, 

een bijbeltekst lezen, of snoep laten 

staan, of geen koffie…Stel je voor! 

Het leven geeft ons ´challenges`, 

gevraagd en ongevraagd. In het 

echte leven kunnen we sommige 

kaartjes niet terug stoppen in de pot, 

je moet ermee dealen. 

Een vraag op weg naar Pasen in deze laatste weken: 

1) Welke challenges heb jij overwonnen/moet jij op dit 

moment overwinnen? (een gebeurtenis, een 

(negatieve)gedachte, een verlies of…?) Het mag iets 

kleins zijn, iets groots en alles daartussenin! 

2) Wie of wat helpt jou daarbij? 

Ik zou het graag van u/ je horen! Mail me, app me! Alles wordt 

vertrouwelijk behandeld. In algemene zin zullen we hier op 

Paasmorgen bij stilstaan.  

Ds.  Betty Gras 

(dominee.gras@gmail.com/ 06-21916710)) 

 

Kosters: 

In de week van 7-13 april  a.s. (week 15)  

zijn Clara en Peter van Dijk de 

dienstdoende kosters.  

telefoonnummer: 0528-373322.   

Clara : 06 37295215    

Peter : 06 30342356   

kosterstelefoon: 06 249 238 44.  

 

 

 

Telefoonnummers: 

Predikant – ds. Betty Gras: 06 

21916710 

Kerkelijk werker – Roelie Stevens: 06 

45741799 

Scriba – Martha vd Zwaag: 06 

34825931 

 

 

Kopij nieuwsbrief 

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur 

sturen naar: 

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl  

 

Nieuwsbrief lezen 

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te 

lezen op onze website  

https://www.deontmoetingskerk.nl/nie

uwsbrief 

 

Voor meer informatie zie Website: 

www.deontmoetingskerk.nl  

 

Facebook 
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